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Deze zomer hebben wij het geluk gehad om een week lang te verblijven in het 

kindertehuis van Namaste Projects in Nepal. We zijn super blij, dat we dit hebben 

kunnen doen en we denken nog steeds vaak terug aan deze super leuke tijd. 

  

We waren natuurlijk eerst wel een beetje zenuwachtig. We hadden niet echt een idee 

waar we zouden belanden en in een ver land zonder je ouders in de buurt was voor 

ons ook een compleet nieuwe ervaring. Na een avond spelletjes spelen, voelden we 

ons al helemaal thuis. We hadden het gevoel alsof we een onderdeel waren van een 

hele grote lieve familie! We hebben zelfs een Nepalese naam gekregen. Merle werd 

Maya en Marlies werd Monisha. Dat was namelijk makkelijker uit te spreken. Eigenlijk 

werden we vooral “auntie” genoemd. 

Overdag moesten de kinderen natuurlijk gewoon naar school. Wij hebben hierdoor 

de kans gekregen om een hele week als stagiaire te werken op een Nepalese 

school. De kinderen gaan naar de Everest English School. De leerlingen krijgen hier 

les in het Engels. Het is ongelofelijk om te zien hoe kinderen van vijf al in twee talen 

kunnen schrijven en dat terwijl Nepalees ook nog eens een ander alfabet heeft dan 

het Engels! Het Engelse niveau van de kinderen is ook echt heel hoog. Zo spreekt 

Jyoti van 8 al heel erg goed Engels en begreep ze ons ook. Na school speelden we 

vaak spelletjes met Jyoti en Sukrin. De andere kinderen moesten huiswerk maken en 

zich voorbereiden op hun examen. 

Na het eten ging iedereen naar buiten om gezellig met z’n allen de afwas te doen. 

Deze was natuurlijk enorm groot, maar vele handen maakten licht werk. Na het 

afwassen hadden ook de andere kinderen tijd om gezellig spelletjes te doen tot we 

naar bed gingen. We moeten toegeven, dat we daar aan het einde van de dag ook 

echt wel aan toe waren. Iedere ochtend stond Jyoti nieuwsgierig door een spleetje 

van onze deur te gluren om te kijken of we al klaar waren om ons vervolgens mee te 

nemen naar de keuken om gezellig met elkaar te ontbijten. 

Door ons verblijf in Nepal zijn we een aantal dingen veel meer gaan waarderen. We 

beseffen hoe goed ons leven hier in Nederland is en dat we echt niet mogen klagen. 

We willen allebei zeker nog een keer terug naar Nepal om weer gezellig bij elkaar te 



zijn! We zijn enorm dankbaar, dat we de gelegenheid hebben gekregen om in het 

kinderhuis van Namaste Projects te verblijven. Er gaat geen dag voorbij, dat we niet 

even aan de mooie tijden daar denken en iedere avond kijken we naar de leuke en 

mooie tekeningen, die we hebben gekregen bij ons vertrek. 

 

Merle en Marlies 
 


