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In deze nieuwsbrief beschrijven wij de laatste ontwikkelingen rondom Namaste 

Projects. 

 

Nieuwbouw kinderhuis 
In mei 2011 heeft Namaste Projects een stuk grond gekocht buiten de 

Kathmanduvallei. Het is gelegen in een rustig, schoon landbouwgebied in het district 

Ghorka. In samenwerking met Job van Staalduinen (project begeleider) en Hans 

Ebberink (architect) zijn we aan de slag gegaan. 

Lees verder:   

Uitgangspunten voor het nieuw te bouwen huis waren de volgende: 

• woning bieden aan ongeveer 20 kinderen 

• gastenverblijven 

• bedrijfsruimten 

• licht en luchtig 

• flexibel gebruik 

• aangepast aan Nepal 

• klimaat 

• architectuur 

Het uiteindelijke ontwerp omvat op de begane 

grond de jongensslaapkamers en op de eerste verdieping de meisjesslaapkamers. 

Elke kamer krijgt een eigen badkamer. Zowel de jongens- als de meisjesafdeling 

hebben twee kamers voor de leiding. In het vierkante gebouw zijn alle dagruimtes 



gesitueerd. Dat wil zeggen: de eetkamer, de studeerkamer, de huiskamer en de 

keuken met opslagruimtes. Dwars op de lange gevel staat het gastenverblijf, met 

haaks daaraan vast de bedrijfsruimten. Bijna alle ruimtes, uitgezonderd van de 

dagverblijven, zijn uitwisselbaar. Dat wil zeggen: ze hebben allemaal dezelfde 

afmetingen, waardoor de ruimtes multifunctioneel inzetbaar zullen zijn. De zuidgevel 

van het huis heeft over de totale lengte een overkapping, zodat in de zomer 

(wanneer de zon hoog staat) deze niet rechtstreeks naar binnen schijnt en in de 

winter (wanneer de zon lager staat) het huis maximaal verwarmd kan worden. 

 

ZonMw eindejaarsactie 
Deze organisatie financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de 

resultaten van dat onderzoek. Ook in 2011 heeft ZonMw nagedacht over een 

passende eindejaarsactie. Zij besloten € 20.000,- beschikbaar te stellen voor 

mensen en dieren, die in moeilijke omstandigheden verkeren. Geïnspireerd door een 

benefietexpositie, die door Rien Meijerink afgelopen zomer bij ZonMw is gehouden, 

is Namaste Projects op hun goede doelenlijst gezet. Verder zijn daaraan 

toegevoegd: Vrienden van de olifant en War Child. 

Allen, die bij het werk van ZonMw betrokken zijn, konden over de verdeling 

meebeslissen, door een keuze te maken voor hun favoriete doel. Dit heeft ons ruim 

€ 6.400,- opgebracht. 

 

Project Watergraafsmeerse School Vereniging 

 

De Watergraafsmeerse School Vereniging organiseert om het jaar een goede doelen 

project. In het jaar 2011 heeft een leerkracht van de WSV ons kinderhuis in Sallagari 

bezocht en was hiervan zo onder de indruk, dat zij onmiddellijk heeft besloten om het 

volgende goede doelen project in maart 2012 aan Namaste Projects te wijden. 

De leerlingen hebben verschillende lessen gekregen over Nepal, er is een 

sponsorloop gehouden en er zijn lege flessen ingezameld. De hele periode was de 

school in Nepalese sfeer. De kinderen hebben een tika op hun voorhoofd gekregen, 

in het Nepalees leren groeten en er is een Nepalees toneelstuk opgevoerd. Op 29 

maart was de afsluiting van dit project.  



2e Nepalconferentie 
Op 24 maart 2012 heeft Namaste Projects de 2e Nepal conferentie bijgewoond. Een 

dag georganiseerd voor alle Nepal belangstellenden. De vereniging Nederland 

Nepal, consulaat generaal van Nepal, vereniging Sumaj Nederland en stichting ICON 

hadden een vol programma voorbereid. Belevenissen en ervaringen werden 

uitgewisseld. Wij gingen gesterkt huiswaarts. Opvallend hoe Namaste Projects het 

met Krishna en zijn staf heeft getroffen. 

 

Namaste Projects sponsordiners in restaurant 
Mount Everest maart 2012 
Op initiatief van Shyam, de eigenaar van Mount Everest heeft Namaste Projects twee 

sponsordiners georganiseerd in maart 2012. Het doel van dit diner was divers: 

vergaren van extra inkomsten d.m.v. de bijdrage aan het diner en de verkoop van 

shawls, voorlichting geven over de ontwikkelingen betreffende de bouwplannen van 

ons eigen huis in de regio Ghorka en het verdiepen van de contacten met de 

donateurs en andere belangstellenden. De sfeer was op beide avonden zeer 

aangenaam en opgewekt, het voelde als een familie- en vriendenbijeenkomst. 

 

Menu 

• Nepalese snack                                

• papadum 

• naan 

• dahl 

• kipcurry 

• gegrilde kip (tandoori) 

• groentecurry 

• sag paneer 

• rijst 

• chutney 

• Nepalees dessert (gajar ko haluwa) 



 

De voorlichting over de bouwplannen, ondersteund door een Powerpoint presentatie 

en een maquette, was verhelderend en enthousiasmerend. Tijdens de diverse 

gesprekken zijn er waardevolle contacten gelegd en ideeën aangedragen, waarmee 

wij hopelijk stappen in de realisatie van de bouw te kunnen zetten. Uit de vele 

positieve reacties, berichten en verhalen, achteraf voelden wij, dat we een zeer 

trouwe en betrokken groep donateurs en belangstellenden om ons heen hebben 

staan. 

Mede door de inzet van het personeel van restaurant Mount Everest, de begeleider 

van ons project Job van Staalduinen, de architect Hans Ebberink en Petra 

Bensschop onze shawlverkoopster, kunnen wij terugkijken op twee onvergetelijke 

avonden. Zo’n avond is zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Bibuthi 

 

Bibuthi is geboren in 1999. Sinds mei 2005 woont ze bij ons in het huis. Het viel 

Krishna op, dat de rug van Bibuthi een afwijkende vorm aannam. Na het raadplegen 

van artsen, werd bij haar scoliose vastgesteld.  

 

Wat is scoliose? 

De niet-medische term voor scoliose, een bocht in de rug, maakt in één keer duidelijk 

wat een scoliose is. Bij een scoliose is de wervelkolom (ruggengraat) zijdelings 



verkromd en om zijn as gedraaid.Er zijn foto’s van Bibuthi haar rug gemaakt en de 

arts schreef haar een korset/brace in combinatie met oefeningen voor. Na controle 

bleek dit niet het gewenste resultaat te hebben opgeleverd. De kromming was 

verergerd. Inmiddels is deze ongeveer 58 graden. Indien een kromming een hoek 

van 45 graden of meer maakt, is dit een indicatie voor een scoliose operatie. Op dit 

moment zijn wij druk bezig de mogelijkheden van een operatie te onderzoeken. 

Aangezien Nepal niet het meest aangewezen land is voor een specialistische 

operatie als deze, wordt er door ons in omringende landen geïnformeerd. Landen als 

India, Singapore en Thailand staan op onze lijst. Wij hebben de naam van een Duitse 

orthopedische chirurg doorgekregen, die af en toe in India als vrijwilliger operaties 

uitvoert. Misschien kan hij iets voor Bibuthi betekenen. 

  

Gas , benzine en elektra 
Sinds november 2011 is er in Nepal een tekort aan gas en benzine. Daardoor rijzen 

de prijzen de pan uit. De afgelopen drie maanden heeft de regering de prijzen van 

gas en benzine al 2x verhoogd, maar de schaarste verergert. Sinds maart kan 

Krishna zelfs helemaal geen gasflessen meer kopen. In het kinderhuis worden er drie 

gasflessen per maand gebruikt. Gelukkig is er wel kerosine te verkrijgen, waarmee 

wordt gekookt. De elektrische rijstkoker kan door de vele ‘powercuts’ vaak niet 

worden gebruikt. Er is in huis een generator, om deze problemen op te vangen, maar 

benzine om hem te laten draaien is niet te koop. Wanneer ze ’s avonds het licht aan 

willen doen, is er geen elektra. Als oplossing en om de kosten te drukken, maken ze 

zelf kaarsen. 

 

Het kaarsenproject 
In januari 2012 had Krishna in Namjung een vergadering met de “moedergroep”. Zij 

vroegen aan Krishna of het mogelijk was om cursus te kunnen volgen zoals: kleding 

maken, kweken van paddenstoelen of het maken van kaarsen. Het laatste vonden ze 

het belangrijkste op dat moment. Na overleg met Susila zijn ze in Kathmandu op 

zoek gegaan naar informatie over het zelf maken van kaarsen. Daarna zijn de 

verschillende apparaten en alle benodigdheden aangeschaft. Ze zijn het thuis eerst 

zelf aan de slag gegaan. Krishna en Susila waren voorbereid om een cursus kaarsen 

maken te geven. Andere moedergroepen waren ondertussen ook geïnteresseerd 

geraakt. Begin februari zijn Krishna en Susila met zware bepakking eerst naar het 

dorp van Susila’s moeder gegaan en hebben daar les gegeven aan 50 vrouwen. 

Twee dagen later zijn ze naar Namjung gegaan, waar ze twee dagen les hebben 

gegeven aan 126 vrouwen. Krishna heeft ze geadviseerd om verschillende maten 

kaarsen te maken. De vrouwen zijn inmiddels gestart met het produceren van 

kaarsen en verkopen ze als groothandel aan winkels in Gorkha. 

 



Schoolresultaten 

 

De kinderen hebben rapporten ontvangen van de Everest English School. 

En ze zijn allemaal geslaagd! 

  
 


