
Holifeest 
 

Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa, Phagawa, Phaguaa is een Hindoeïstisch 

feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is 

van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade en 

een Nieuwjaarsfeest. 

Tot laat in de nacht wordt er uitbundig gefeest: gegeten, gedronken en gezongen 

door jong en oud samen met familieleden, vrienden en kennissen. Het is immers een 

volksfeest. 

Men besprenkelt elkaar met verschillende geuren (parfum en reukwater) en 

bepoedert elkaar in verschillende kleuren en begiet elkaar met allerlei gekleurd 

water. Dit is dan ook het symboliseren van de in bloei staande natuur, maar dan bij 

de mens. Men wenst elkaar bij dit feest "Subh Holi!" toe, wat zoveel wil zeggen als 

"Gelukkig Nieuwjaar". 
 
 
 

 
 


