
Nieuwsbrief 2010 
 
Nieuwe school 
In april 2010 zijn onze kinderen bij de start van het nieuwe Nepalese schooljaar na 

het maken van een toets overgestapt naar de Everest School. Dit is een hoog 

gekwalificeerde Engelse school. Die onze kinderen meer mogelijkheden voor hun 

toekomst zal bieden. 

Elke dag , behalve ’s zondags, worden ze met een schoolbus vervoerd. 

De school heeft een Montessori onderbouw. Er worden allerlei naschoolse 

activiteiten aangeboden, zoals : dans, sport, tekenen, muziek en scouting. 

Een nette school met een bevlogen team. 

 

Sponsordag 2010 
Elke bezoeker van onze sponsordag in Purmerend heeft met Bishnu en Durga, twee 

medewerkers van ons kinderhuis, kennis kunnen maken. Activiteiten als: 

presentaties van reisverslagen ( Nikki, Mart en Nicolas , power-points, Nepal quiz, 

catering ( met dank aan de familie Singh ), verkoop van shawls (Petra),filmpje ( Kees 

de Groot ) zorgden voor een Namaste Projects-gevoel. 

 

Bezoek Bishnu en Durga 
Zij zijn zo’n negen weken op uitnodiging van Ron, Peter, Herman, Syl en een 

vriendengroep naar Nederland gekomen. Vele betrokken donateurs hebben broer en 

zus onvergetelijke dagen bezorgd door ze een dag mee op stap te nemen. In deze 

periode hebben ze vol verbazing kennis gemaakt met onze infrastructuur, cultuur, 

natuur en gewoonten. Bishnu en Durga vonden het leerzaam en interessant. Voor 

beide kanten was hun bezoek een leerzame ervaring. 

 

Zondag 11 juni 2010 
Vandaag is het bezoek van Durga en Bishnu ten einde gekomen. Ze zijn samen met 

Ron en Peter terug naar Bhaktapur afgereisd. Het was voor allen een 

indrukwekkende periode. 

 

 

 

 

 

 

 



8 Vragen aan Durga en Bishnu: 
 
Vertel eens iets over jezelf 

Bishnu: Ik ben 24 jaar en student bachelor leerkracht. Ik moet nog twee jaar studeren 

voor mijn master. Dan kan ik ook op scholen voor voortgezet onderwijs lesgeven. Ik 

ben in Namjung geboren en woon nu in Bhaktapur in het kinderhuis. Daar help ik de 

kinderen met hun huiswerk. 

Durga: Ik ben 27 jaar. Ik ben ook in Namjung geboren en woon in het kinderhuis. Ik 

kook voor de kinderen en de leiding en speel met de kinderen. Ik houd van katten en 

badminton. 

 

Wat was je eerste indruk van Nederland? 

Bishnu en Durga vullen elkaar aan: Alles is zo schoon. De straten zijn breed en er 

wordt rustig gereden. Geen getoeter. Er is weinig herrie. Er zijn aparte paden voor de 

fietsers. De afvalverwerking is vele malen beter, dan bij ons. De huizen zijn anders 

gebouwd. Er is altijd water uit de kraan en elektriciteit. Het transport is anders. Er zijn 

trams, bussen, boten… De irrigatie. De cultuur is vrij. Je mag zelf beslissen of je wel 

of niet wil trouwen, of je kinderen neemt ja of nee. Mannen mogen samenwonen. Wij 

zouden ons liever niet aan al onze tradities houden. Je moet leven zoals het hoort, 

anders hoor je er niet meer bij. In het dorp ziet iedereen wat je doet.Je kunt niet echt 

kiezen wat je wil. Je moet trouwen. Dat geldt meer voor een vrouw dan een man. 

Een vrouw wordt meer gecontroleerd en over gepraat. Je wordt onder druk gezet 

door je omgeving. Je moet trouwen. Je moet kinderen krijgen. Je luistert naar hen, 

want je wil je familie niet teleurstellen. Er wordt veel geroddeld. ( backbiting ) In een 

grote stad leef je vrijer. 

De kastes zijn nog steeds een probleem. Als Bishnu een vrouw uit een lagere kaste 

zou kiezen, zouden zijn ouders dat niet goedkeuren. Wat hun mening ook is. De 

invloed van de gemeenschap is groter. 

Ouderen denken in Nepal meer te weten dan jongeren. Ze hebben meer 

levenservaring en kunnen meer vragen stellen aan jongeren. Ze staan boven hen. Er 

bestaat geen samenwerking tussen hen. Ze leren niet van elkaar. 

 

Wat vinden jullie goed van Nepal? 

De natuur en de historische dingen zoals de tempels in Bhaktapur. De Nepalezen 

zijn een hard werkend volk. 

 

Hebben jullie iets geleerd van het bezoek aan Europa? 

De manier van lesgeven. We hebben het gezien op de school van Peter en Herman 

en Syl. Of we er iets mee kunnen in Nepal is de vraag. Want het kost jaren om iets te 

veranderen. 



Wat gaan jullie doen als jullie terug zijn in Nepal? 

We gaan eerst Sukrin (de zoon van Krishna en Susila) een kus geven en dan de 

andere kinderen. 

 

Hebben jullie wensen voor de toekomst? 

Durga: Ik wil graag in het kinderhuis blijven werken. Trouwen stel ik zo lang mogelijk 

uit. 

Bishnu: Ik heb veel wensen. Ten eerste werken voor Namaste Projects in het 

kinderhuis. Ik zou ook een goede leerkracht in een dorp willen zijn en vrij onderwijs 

willen geven. Rond de wereld trekken zou ik ook willen. Als het mogelijk is, zou ik 

met mijn vriendin willen trouwen. Het liefst geen kinderen nemen. Ik houd van 

kinderen, maar hoef ze niet zelf te hebben. Er zijn veel te veel kinderen in Nepal. Mijn 

vriendin wil wel kinderen, dus het zullen er wel een of twee worden. Je krijgt veel 

geklets als je geen kinderen hebt. 

Ik zou ook een eigen school willen starten met een Europees onderwijssysteem. 

 

Hoe kijken jullie naar de Nederlanders? 

Ze zijn beleefd. Wanneer ze een vergissing maken, bieden ze hun excuus aan. Ze 

geven in winkels echte uitleg en eerlijk advies. In Nepal lichten ze je altijd op. Daar 

moet je alles controleren. 

Mensen kunnen zich echt opwinden over iets. Bij ons gebeurt dat niet zo. De elektra 

valt zo vaak uit, dat is een gewoonte, daar erger je je niet aan. Het is altijd druk op de 

weg, niet af en toe. Dus waarom zou je je ergeren? 

In Nepal kun je nooit op tijd zijn. Er is altijd wel een staking of verkeersopstopping. 

 

Wat vinden jullie minder geslaagd van jullie bezoek? 

Het is niet mogelijk alles leuk te vinden. Als we met elkaar zijn en er wordt 

Nederlands gesproken, dat vinden we niet leuk. In Nepal zorgen de kinderen voor 

hun ouders en gaan ze niet naar een bejaardenhuis. 

Bishnu vertelde, dat hij er trots op is, dat hij dit soort gesprekken met ons kan voeren. 

 

Vijf-jarig bestaan 
Namaste Projects is in 2005 in Bhaktapur haar eigen huis gestart. In augustus is het 

eerste lustrum gevierd. Ron, Peter en de leiding hebben ter bevordering van de 

onderlinge contacten vrienden en buren uitgenodigd. ’s Morgens startten de koks 

met de voorbereidingen. In de middag en avond kwamen de NGO bestuursleden en 

alle andere uitgenodigden langs. Het was een bijzondere dag. 

 

 

 

 



Vertrek Aarathi 
Aarathi heeft ons op eigen verzoek in mei 2010 verlaten. Ze gaf meerdere keren aan 

terug te willen naar haar oom in haar geboortedorp. Deze wens leverde een 

probleem op voor de oom, omdat hij niet over de mogelijkheden beschikt Aarathi te 

onderhouden. Nog de leiding, nog de bestuursleden, nog de oom en de ambtenaar 

van Social Welfare, waar zij op gesprek moest komen en een officieel formulier 

moest ondertekenen, om af te zien van al haar rechten, konden haar duidelijk maken 

welke toekomstperspectieven ze met deze stap weggooide. Aarathi bleef bij haar 

standpunt. We vinden het heel jammer en hopen het allerbeste voor haar. 

 

Generator 
De stroomvoorziening blijft een voortdurende zorg in Nepal. Stroomonderbreking van 

16 uur per dag is geen uitzondering. Enkele jaren geleden hebben we accu’s 

aangeschaft om dit probleem op te kunnen vangen. Daar de stroom steeds langer 

wordt onderbroken kunnen de accu’s deze periode niet meer overbruggen. Via een 

extra donatie van Stichting Weeskinderen Azië zie www.weeskinderenazie.nl heeft 

Namaste Projects een generator gekocht, zodat iedere dag o.a. de waterpomp, de 

rijstkoker en de koelkast kunnen blijven werken. 
 

http://www.weeskinderenazie.nl/

